
ñGa dan heen, onderwijs al de volkenò Matth. 28:19a. Zo 

sprak God tot ons en we mogen gaan. Naar de andere 

kant van de wereld, naar de  

Filipijnen. Om ons daar te gaan  

richten op de jeugd binnen  

de kerk. Een nieuwe generatie  

laten groeien in geloof tot eer  

van Hem! Het Evangelie voor 

jongeren. Het Evangelie voor iedereen! 

 

 

 

Is zending iets voor jou? In een ander land werkzaam zijn in 

Gods Koninkrijk? God dienen, door je gaven die je kreeg van 

God, te gebruiken in het missiewerk? Misschien denk je daar 

wel eens over na, misschien eigenlijk nooit en vind je dat 

meer iets voor óeen anderô. Toch blijft overeind staan dat 

ódienen in Zijn Koninkrijkô iets is voor ons allemaal. Ver weg 

of dichtbij huis. Dienené dat is wat ook wij willen doen.  

God heeft ons leven zo geleid dat wij inderdaad nu op het 

punt staan om uitgezonden te worden naar de Filipijnen. Niet 

omdat wij van die bijzondere mensen zijn, maar omdat Hij 

een bijzonder God is! ñ 


